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Een man die het lijden kende
Jesaja 53: 3-5

Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg
en door ons werd verguisd en geminacht.
Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.

Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.

Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.

De straf die hij onderging bracht ons vrede,
zijn striemen gaven ons genezing.

Dit zijn woorden uit een van de vier liederen over de knecht
van de Heer uit Jesaja. Deze liederen uit het tweede deel van
het boek Jesaja hebben meerdere betekenislagen.

Ze gaan allereerst over het volk in de tijd van de ballingschap,
maar deze woorden uit Jesaja 53 worden in het Nieuwe
Testament en in de traditie van de kerk ook verbonden met het
lijden van Jezus. In de Stille of Goede Week staan we hier in het
bijzonder bij stil. De week begint met Palmpasen; een dag vol
verwachting. De menigte juicht als Jezus Jeruzalem
binnentrekt. Ze zwaaien met palmtakken, roepen Hosanna! en
hopen op bevrijding. Maar wat voor bevrijding verwachten ze?
Een politieke ommekeer? Een krachtig ingrijpen van God? Jezus
volgt een andere weg, een weg van kwetsbaarheid en
overgave. Hij was een man die het lijden kende.

Deze woorden uit Jesaja zijn een spiegel. Ze roepen vragen op
over onze wereld en ons eigen leven. Wat doen wij met lijden,
onze eigen pijn en die van anderen? Kijken we weg, of laten we
ons raken? Durven we te geloven dat God niet aan de kant van
de machtigen staat, maar bij de kwetsbaren en gebrokenen?
Jezus kiest ervoor om deze weg niet te ontlopen. Hij neemt niet
de route van triomf, maar van nederigheid en dienstbaarheid
tot het uiterste. Hij deelt in de gebrokenheid van het leven tot
in de dood aan het kruis. En juist in die weg tot in de diepte van
de dood wordt de kracht van het nieuwe leven zichtbaar.

De Stille Week zet ons stil bij de diepte van de liefde van God.
Liefde die niet opgeeft, niet terugslaat en niet cynisch wordt.
Jezus' weg roept ons op om diezelfde liefde tastbaar te maken.
In vergeving, in zorg, in moed om werkelijk aanwezig te zijn bij
de pijn in de wereld. Zie verder pag. 5

Vrijdag 4 april 2025

Leesrooster

Za. 5 april Jesaja 58:1-5

Zo. 6 april Jesaja 58:6-14

Ma. 7 april Jesaja 59:1-8

Di. 8 april Jesaja 59:9-15a

Wo. 9 april Jesaja 59:15b-21

Do. 10 april Psalm 36

Vr. 11 april Deuteronomium 16:1-8

Za. 12 april Deuteronomium 16:9-17

Zo. 13 april Lucas 19:29-40

Ma. 14 april Psalm 67

Di. 15 april Psalm 41

Wo. 16 april Lucas 22:1-13

Do. 17 april Lucas 22:14-65

Vr. 18 april Lucas 22:66-23,56
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Zondag 6 april

5¢ Zondag in de 40-dagentijd

Hervormde gemeente

Ommen
09.30 uur: Ds. J. Hoogstede, tienerdienst
Organist: Wim de Just

Ouderling van dienst: Gerrit Beniers
Kindernevendienst: Alle groepen

Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Jenny Hofmeijer
Jacqueline ten Kate

Wim ten Kate

U kunt koffiedrinken na de dienst in de kerk

Gastdames/-heer:

Vinkenbuurt
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo

Organist: Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst: Jolanda van Beesten

Kinderneven-/Tienerdienst: Geen

Ommen Samen kerk Pand25

09.30 uur: 10-erDienst / Bible Basics
Ommen

19.00 uur: Ds. H. Dorgelo

Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Rijk Stobbelaar
Gastheren: Jan Companje

Rijk Stobbelaar

Gereformeerde kerk

Ommen
09.30 uur: Ds. J. Muis, Deventer
Organist: Frans Dijkstra

Ouderling van dienst: Mw. A. Pasjes-Vrielink
Kindernevendienst: Alle groepen

Online: www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer: Fam. Visscher

Witharen
10.00 uur: Ds. K. Jelsma
Organist: Klaas Schaap

Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten

Weekopening, -sluiting

Oldenhaghen
Vrijdag 11 april 18.30 uur:  Dhr. K. Schaap

Nijenhaghen
Vrijdag 11 april 19.30 uur:  Dhr. K. Schaap

Zondag 13 april Palmpasen

6° Zondag in de 40-dagentijd

Hervormde gemeente

Ommen
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo

H.A. op Goede Vrijdag
Organist: Margriet Hierink

Ouderling van dienst: Marieke Veneberg
Kindernevendienst: Alle groepen

Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Mariélle Hekman

Johan Vosjan

Marianne Vosjan

U kunt koffiedrinken na de dienst in Pand25

Gastdames/-heer:

Vinkenbuurt
10.00 uur: Ds. J. Hoogstede

H.A. op Goede Vrijdag
Organist: Klaasje Hemstede

Ouderling van dienst: Herbert Kippers
Kinderneven-/Tienerdienst: Alle groepen

Ommen

19.00 uur: Ds. B.G. Breunesse, Hardenberg
H.A. op Goede Vrijdag

Organist: Frans Dijkstra

Jolanda van Beesten
Jolanda van Beesten
Alex Schuurman

Gereformeerde kerk

Ouderling van dienst:
Gastdame/-heer:

Ommen
09.30 uur: Mw. Ds. B. v.d. Weg, Nijverdal
Organist: Wim de Just

Ouderling van dienst: Dhr. R. Timmerman
Kinderkerkdienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer: Dhr. G. Tent

Mw. T. Veurink-Altena

Witharen
10.00 uur:
Ouderling van dienst:

Noaberdienst
Mw. I. Bremmer

Weekopening, -sluiting

‘t Vlierhuis
Maandag 14 april 10.30 uur: Mw. G. Mateman

Oldenhaghen / Nijenhaghen
Vrijdag 18 april 18.30 uur: Goede Vrijdag.
Geen weeksluiting



Maandag 14 april

Zaterdag 19 april Stille Zaterdag

RK Brigittakerk
Ommen
19.30 uur: Werkgroep rondom Pasen

Vesperviering Past. Medewerker
Mw. R. Doornbusch
Online: www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk

Donderdag 17 april Witte Donderdag

NGK Het Baken

Ommen

21.00 uur: Werkgroep Rondom Pasen
Ds. W. Hoorn, Paaswake

Online: www.kerkomroep.nl

Bij de diensten

Hervormde gemeente

Ommen
19.30 uur: Werkgroep rondom Pasen
Ds. H. Dorgelo

Ouderling van dienst: Ineke Noeverman

Online: www.kerkdienstgemist.nl

www.kerkomroep.nl

Vrijdag 18 april Goede Vrijdag

Hervormde gemeente

Ommen
19.30 uur: Ds. J. Hoogstede
Heilig Avondmaal
Tafelviering belijdende leden
Organist: Wim de Just
Ouderling van dienst: Marinus Dunnewind
Online: www.kerkdienstgemist.nl

www.kerkomroep.nl
Gerrit jan Hekman
Marry Hekman

Gastdame/-heer:

Vinkenbuurt

19.30 uur: Ds. H. Dorgelo Heilig Avondmaal
Tafelviering doop- en belijdende
leden

Organist: Margriet Hierink

Riek Noeverman

Gereformeerde kerk

Ouderling van dienst:

Ommen

19.30 uur: Werkgroep Rondom Pasen
Ouderling van dienst: Mw. G. Dijk

Online: www.kerkomroep.nl
Witharen

10.00 uur: Ds. J. de Greef

Organist: Frans Dijkstra

Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten

Veertigdagentijd. Project kindernevendienst

Een nieuwe dag

Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt een nieuwe dag. Elke
dag gebeurt er een klein wonder: de zon komt op, een nieuw
begin. Het laat zien dat er altijd een nieuw begin mogelijk is,
hoe donker de nacht ook geweest is. In de veertigdagentijd
leven we toe naar Pasen, het feest van het nieuwe begin. We
lezen met de kinderen verhalen die toekomstgericht zijn: er
worden nieuwe mogelijkheden geopend, nieuwe kansen voor
het leven. Zo lezen we over Jezus, die veertig dagen in de
woestijn is en daarna aan zijn verkondiging begint. We horen
over de verheerlijking op de berg en over een vijgenboom die
nog een kans krijgt. Over de verloren zoon, over oneerlijke
oppassers en over de intocht van Jezus in Jeruzalem. En
natuurlijk over het lege graf op de paasmorgen: Een rode draad
in de verhalen van deze veertigdagentijd is dat ze
toekomstgericht zijn: ze laten zien hoe God doorgaat met
mensen. God maakt een onvoorstelbaar nieuw begin.

6 april Lucas 20:9-19

Is het van jou?

Een man gaat op reis en vraagt oppassers om op zijn wijngaard
te passen. Maar als de oogsttijd aanbreekt, doen zij alsof de
wijngaard van hen is. De eigenaar stuurt verschillende
knechten en uiteindelijk zelfs zijn zoon, maar ze hebben geen
respect voor hem. Daarom moet de eigenaar uiteindelijk zelf
komen om een nieuw begin te maken.

13 april Palmpasen Lucas 19:29-40
Is dit jouw koning?
Jezus rijdt op een ezel naar Jeruzalem, waar Hij wordt
toegejuicht als koning: ‘Gezegend Hij die komt als koning, in de
naam van de Heer!". De farizeeén zeggen dat Jezus zijn
leerlingen moet laten ophouden, maar Jezus antwoordt dat dit
niet te stoppen is.
Kindernevendienst
Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk

6 april Actie Waterkracht: geef leven!

Eén op de vier mensen wereldwijd heeft geen toegang tot
schoon drinkwater. Dat zijn maar liefst twee miljard mensen.
Samen met u willen wij daar verandering in brengen. Daarom is
de collecte op deze zondag bestemd voor Actie Waterkracht,
een initiatief van Dorcas, waarbij we zoveel mogelijk mensen
toegang geven tot schoon drinkwater.

Ziektes en schooluitval

In de landen waar Dorcas werkt, voornamelijk in Afrika, zijn
veel mensen afhankelijk van vervuild water. Ze drinken dit
dagelijks en gebruiken het vieze water om te koken en te
wassen. Het gevolg is dat veel mensen ziek worden. Ze krijgen
last van diarree, cholera of tyfus. Jaarlijks overlijden miljoenen
mensen. Ook kinderen en jongeren ondervinden de gevolgen
van het drinken van vervuild water. Doordat ze vaak ziek zijn,



missen ze veel lessen op school. Ze raken achter met hun
schoolwerk en dit heeft impact op de mogelijkheden voor hun
vervolgopleiding en uiteindelijk op hun toekomst.

Rose uit Kenia

Eén van hen is de vijftienjarige Rose uit Kenia. Als jong kind
dronk ze dagelijks vervuild water uit de rivier. ‘Het enige water
dat we hadden, was het vieze water uit de rivier. Hier liepen
ook dieren in, die er in plasten en poepten. Ik was door het
drinken van dit water vaak ziek en kon niet naar school’.
Gelukkig is de situatie van Rose veranderd. Dorcas legde een
watertappunt op haar school aan. Daardoor heeft ze nu elke
dag schoon water om te drinken. ‘Ik ben nu veel minder vaak
ziek en mis bijna geen lessen meer’.

Samen voor schoon water

Dorcas zet zich in om meer mensen zoals Rose toegang tot
schoon drinkwater te geven. Dat kunnen we doen dankzij uw
bijdrage. We herstellen met uw gift bijvoorbeeld waterputten
en we leggen waterleidingen en tappunten. Ook geven we
voorlichting over het belang van hygiéne en bouwen we
latrines. Dat doen we niet alleen in dorpen, maar ook op
scholen. Zo zorgen we samen met u voor schoon drinkwater,
een goede hygiéne én voor een betere toekomst voor de jeugd.
Heeft u de collecte gemist? U kunt uw gift ook overmaken via
www.dorcas.nl/geefvoorwater.

Het bankrekeningnummer van Dorcas is:
https://dorcas.nl/doneren/NLO4 RABO 0106 2500 00

Over Dorcas
Dorcas is een christelijke ontwikkelingsorganisatie werkzaam in
veertien landen in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-
Oosten. Bij een ramp of crisis verleent ze noodhulp en draagt
bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeert ze in structurele
oplossingen voor armoede en uitsluiting.

ZWO-commissie

Hervormde gemeente

13 april Kindernevendienst Vinkenbuurt
Op deze zondag gaan we bij de kindernevendienst Palmpasen
stokken maken. De kinderen mogen dan voor de dienst in het
buurthuis worden gebracht. Aan het eind van de dienst komen
we met de kinderen de Palmpasen stokken in de kerk laten
zien. De leiding zal zorgen voor alle benodigdheden. Jij komt
toch ook?!

Leiding kindernevendienst Vinkenbuurt

Collecten
6 april
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Dorcas Waterkracht

en Kerk

Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / ZWO
13 april
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / ZWO
Zondagskind
Ommen
6 april: Eva Tijhuis
13 april: Marith Hekman
Kinderoppas
Ommen
6 april: Sharon Hekman

Samantha Zwanepol
13 april: Linda van de Meeberg

Maaike Sportel

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman

Gereformeerde kerk

13 april Collecte voor kerkasiel ‘Open Hof’, Kampen

In Kampen wordt vanaf 21
november 2024 de opvang
geregeld van het gezin
Babayants: de kinderen
Aram, Ariana, Amelia en
Aleksa en hun ouders
Aleksandr en Karina. De
familie Babayants loopt
groot gevaar om uitgezet te
worden. Vanuit die angst
hebben zij op de deur van
onze kerk geklopt. Door de
familie is een (herhaalde)
asielprocedure gevoerd, met
uiteindelijk een recente negatieve beslissing. Deze procedures
hebben uiteindelijk 11 jaar geduurd. De vier kinderen zijn
geworteld in Nederland. Uitzetting van dit gezin is een
schrijnende situatie, zoals ook is onderbouwd in een BIC
rapport van de Rijksuniversiteit Groningen. Wij doen dan ook
een beroep op de overheid om met ons in gesprek te gaan over
een pardonregeling voor dit gezin, evenals voor gezinnen in
vergelijkbaar situaties.

Het gezin wordt beschermd door 7 dagen per week, dagelijks
24 uur per dag een viering te verzorgen door diverse
voorgangers en alle mogelijke vrijwilligers. Ook ds. Kest Jelsma
en ds. Sonja van Kooten werken hieraan mee.

We realiseren ons dat er voor de kerkelijke gemeente van de
Open Hof kerk veel kosten verbonden zijn aan deze opvang.
Daarom heeft de diaconie besloten de collecte van 13 april te
besteden aan De Open Hof in Kampen ter ondersteuning van
het Kerkasiel.

3

Gera Mateman, voorzitter diaconie

Collecten

6 april

Ommen

15t Collecte: Diaconie Dorcas Waterkracht
2% Collecte: Kerk

39 Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

15t Collecte: Diaconie Dorcas Waterkracht
29 Collecte: Kerk

39 Collecte: Noaberkerk
Zendingsbakjes: ZWO0

13 april

Ommen

15t Collecte: Kerkasiel Open Hof
2% Collecte: Kerk

39 Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

15t Collecte: Kerkasiel Open Hof
29 Collecte: Kerk

39 Collecte: Noaberkerk
Zendingsbakjes: ZWO0



Kinderoppas

Ommen
6 april: Karin Doldersum
Irene de Greef
13 april: Nelleke Heijink
Witharen
13 april: Marinda Hendriks-Wermink

Vervolg meditatie

Palmpasen en de Stille Week vragen ons: durven wij mee te
gaan op deze weg? Durven we ons leven open te stellen voor
een hoop die niet komt door machtsvertoon, maar door liefde?
Deze week nodigt uit tot verstilling, tot luisteren, tot
verwondering. Misschien herkennen we iets van ons eigen
leven in dit verhaal. Misschien ontdekken we iets nieuws over
God. Misschien vinden we in de stilte hoop die we niet zelf
kunnen maken, maar die ons geschonken wordt.

Ds. H. de Greef

Wijkberichten

Jarigen 80+
Onderstaande gemeenteleden hopen
binnenkort hun verjaardag te vieren:

Dhr. J. Stolte

Dhr. J.G. Meijers

Dhr. G.J. Schepers

Mw. M. Waterink-Slotman
Dhr. A.B. Barf

Mw. H.W. ter Horst-Wind
Mw. H. Boezelman-Martens
Mw. W. Klingenberg-Roseboom
Mw. M. Brinkhuis-Dijk

Dhr. A. van der Meulen

Mw. G. Brinks-Bults

Mw. A. Meijerman-Bakhuis
Dhr. R. van der Woude

Dhr. J. Bijker

Mw. H. Bremmer-Horsman
Dhr. E. Makkinga

Mw. H.C. Horsman-van Elburg

We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend
nieuw levensjaar toe.

Noord-West
Predikant: Ds. H. Dorgelo

P4 dsdorgelo@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: maandag vrije dag

Coordinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman

D herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Op 16 april begint de Stille of Goede week. Deze week wordt
ingeluid door de rondgang door de kerk van de kinderen met
de Palmpasenstok. Alles op de Palmpasenstok verwijst naar het

lijden van Christus. De Stille of Goede week was ook de week
van de Passies. Het lijden en sterven van Jezus stond midden in
de aandacht. In de Stille week zijn er verschillende diensten
waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

Meeleven
Alle zieken thuis of elders bidden wij de nabijheid van onze
Heer en Heiland toe.

Overleden
Op 19 maart is in de leeftijd van 88 jaar overleden, Thelenus
Toleus Gernant. Thelenus woonde sinds 2012 in Nijenhaghen.
De crematieplechtigheid vond plaats op maandag 24 maart in
De Lariks te Hardenberg.
Wij wensen Gerie, Adolf, Louise en allen die om het heengaan
van Thelenus rouwen de nabijheid van onze Heer en Heiland
toe.

Vakantie
Tijdens mijn vakantie neem collega Hoogstede voor mij waar.

Tot Slot...
Het “erbarme dich’ uit de Matthaus Passion van J.S. Bach wordt
door velen gezien en beleefd als een meesterwerk. Dat is het
naar mijn mening ook, maar laten we niet vergeten dat het
grootste meesterwerk werd volbracht door Christus die de
Passie onderging. Een stille maar vooral ook goede week
toegewenst!

Vrede en alle goeds!
Ds. Henry Dorgelo

Predikant: Ds. J.F. Hoogstede
< dshoogstede@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Mw. G. van Beesten-Driessen
< herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Coordinator:

Huwelijksjubileum
Op donderdag 27 maart waren Herman en Bea Naarding-
Hellwich 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en we
wensen jullie samen Gods zegen voor de toekomst.

Vakantie predikant
Deze keer neem ik een week vroeger dan gepland vakantie,
zodat ds. Henry Dorgelo en ik niet helemaal tegelijkertijd vrij
hebben. Ds. Dorgelo is ‘achterwacht’ voor Zuid-Oost. In het
weekend dat daarop volgt, hebben we allebei vrij, maar ik ben
vanaf eind april dus weer beschikbaar. Bij dringende zaken kunt
met ds. Dorgelo of met codrdinator Dineke van Beesten.
Eventueel kan zij dan contact met mij opnemen.

Tot slot
Misschien overbodig om te noemen, maar als u het prettiger
vindt, kunt u tegen mij gerust dialect spreken. Ik heb de eerste
19 jaar van mijn leven in Wanneperveen, Overijssel, gewoond.
Verstaan is voor mij dus meestal geen probleem.

In Vlagtwedde en Bourtange kon ik het Gronings bijna altijd
goed volgen, terwijl ik dat dialect van huis uit niet goed ken.
Maar, mocht ik u toch een keer met glazige ogen aankijken,
dan is er vast sprake van een spraakverwarring. Zo vertelde een
mevrouw in Vlagtwedde me eens vol overtuiging: ‘God is boos’.
Blijkbaar vond ze dat een belangrijk onderdeel van het geloof.
Ik was er toen net predikant en dacht toen: ‘Er is hier nog veel
werk aan de winkel, want het is toch belangrijk dat mensen
Gods liefde leren kennen’. Ik vroeg bij de vrouw na wat ze



bedoelde. Ik had het simpelweg verkeerd verstaan. ‘God is de
Baas’ had ze gezegd in het Gronings. Kijk, dat gaf me weer
moed.
Hartelijke groeten,
ds. Jos Hoogstede

g

Predikant: Ds. K. Jelsma

< dsjelsma@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten
Scriba: Mw. F. Bos-Timmerman

<4 geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

[
Op 13 maart is Milan Blikman geboren. Milan is de zoon van
Aniek Potgieter en Hans Blikman en het broertje van Bram.
We feliciteren hen van harte met hun zoon en broertje.
Ds. Kest Jelsma

Predikant: Ds. J.S. de Greef

D4 dsdegreef@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: dinsdag vrije dag
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel

D4 geref-scriba-wk2 @pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Op 23 maart was er een kerk- en schooldienst met basisschool
Het Koloriet. Het thema was ‘Wat een feest’ en dat was het
ook. Het is een waardevolle traditie om zo in samenwerking
met de school een dienst vorm te geven. Vanuit de school en
vanuit de gemeente hoorde ik positieve reacties!
Tijdens de stille week zal ik op Goede Vrijdag ’s morgens
voorgaan in Witharen en ’s avonds in Ommen. In Ommen gaat
het om een interkerkelijke viering die samen met de werkgroep
is voorbereid. We kijken ‘met andere ogen’ naar het verhaal
van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus.
Hartelijke groet,
Ds. Hans de Greef

PaKaN! jongerenwerker

Jongerenwerker:  Dhr. E-J. Haselhorst
< jongerenwerker@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: wo en do in Pand25

PaKaN!

(PaKaN!

pakan@pkn-ommen.nl

Activiteitenagenda

Datum + tijdstip | Wat Waar

Elke Kindernevendienst Meerdere kerken
zondagochtend en kinderoppas

Vrijdag 4 april Kinderkoor De Kern,

18.30-19.15 uur | ‘Een vrolijk geluid’ bovenverdieping

Vrijdag 4 april Club N-joy Ommen De Kern, Kelder

19.15-20.15 uur | (groep 5t/m 8)

Zondag 06 april Bible Basics Pand25
09.30-10.30 uur | (basiskennis Bijbel) (Brugstraat 25)
(groep 7 en 8)

Zondag 6 april Tienerdienst Pand25
09.30-11.00 uur | (12-18 jaar) (Brugstraat 25)
Maandag 7 april | Catechisatie De Kern

19.00- (12 t/m 15 jaar)

20.00/20.30 uur

Woensdag Catechisatie Pand25

9 april (15-17 jaar) (Brugstraat 25)

19.30-20.30 uur

Vrijdag 11 april Club N-joy Ommen De Kern, Kelder

19.15-20.15 uur | (groep 5t/m 8)

Zondag 13 april Kerk op schootdienst | Hervormde kerk
Inloop vanaf (kinderen 0-6 jaar)
15.00 uur

Start 15.30 uur

Vrijdag 18 april Tienerclub Pand25
19.00-20.00 uur | (12 t/m 15 jaar) (Brugstraat 25)

Oproep Examenattentie

Ken jij iemand die dit jaar eindexamen
doet? Dan kun je hem/haar voor

17 april aanmelden voor een
examenattentie. Geef de naam en het
adres van eindexamenkandidaten
door via pakan@pkn-ommen.nl. Wij
zorgen voor een kleine oppepper
tijdens deze spannende periode.

PaKaN! wenst de eindexamenkandidaten veel succes met de
voorbereidingen!

Paaswake

Het is weer zover!

De voorbereidingen voor de Paaswake zijn in volle gang!

In de nacht voor Pasen (zaterdag 19 op zondag 20 april) willen
we graag met alle jongeren wakker blijven! Door heel veel
activiteiten (o.a. een dropping, Hunted, een PubQuiz, Wie is de
Mol en de Alleskunner) willen we ons verdiepen in wat Goede
Vrijdag en Pasen voor ons betekenen. Om dit juist in de nacht
voor Pasen met elkaar te doen is een hele waardevolle
belevenis!

Het is voor alle tieners vanaf de 1e klas voortgezet onderwijs
(12 t/m 17 jaar). We beginnen om 18.00 uur met een lekkere
maaltijd in Pand25 en de volgende ochtend sluiten we af met
een gezamenlijke ontbijt in De Kern en daarna de kerkdienst in
de Gereformeerde kerk, die om 09.30 uur begint.



Lijkt het jou leuk om mee te doen aan deze bijzondere ervaring,
geef je dan snel op! Dit kan via de groepsapp, of door een mail
te sturen naar D4 pakan@pkn-ommen.nl. Eventuele vragen
kunnen ook naar dit mailadres gestuurd worden. Graag
aanmelden voor 12 april. We zien je graag!

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen
Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Saxenburg Medisch Centrum

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:

Hervormde gemeente
23-03 Mw. M. Schuttert-Hierink

Mw. W. Geertman-Wennemars
30-03 Mw. J.J.J. Lanjouw-Dekker

Mw. G. Schuurman-Hesselink

Vinkenbuurt
23-03 Dhr. en mw. Den Ouden
30-03 Dhr. en mw. Gerritsen

Witharen
16-03 Dhr. K. Kollen
23-03 Mw. H. van Duren
Mw. G. Hoekman-van Lenthe

Gezamenlijke berichten

Bericht van de regiegroep Gereformeerde kerk en Hervormde
gemeente / Terugblik proces en vooruitkijken

Nu het eerste kwartaal van 2025 alweer voorbij is willen we
kort kijken naar wat zich heeft afgespeeld in het gesprek tussen
onze beide kerken. Niet iedereen heeft alles mee kunnen
maken, dus leek het ons als regiegroep goed om wat inzage te
geven.

Samen vieren

De nieuwsjaarssamenkomst was een gezamenlijke viering,
evenals de eerste zondag (5 januari) van dit nieuwe jaar. De
nieuwjaarssamenkomst was regulier, zo deden we het altijd al,
en de samenkomst van 5 januari was een initiatief van de
predikanten zelf.

De vieringen van 2 februari en 2 maart waren wel op initiatief
van de regiegroep. Zoals besproken in het basisdocument voor
het verdere gesprek over het mogelijk vormen van één
gemeente, is het samen vieren een belangrijk onderdeel. Op
deze manier kunnen we elkaars gewoontes verkennen en wat
aan elkaar wennen. De predikanten geven invulling aan deze
‘tussentijd’ waarin we nog zoekende zijn naar wat ons bindt.
Er is een kleine groep van gemeenteleden die probeert
signalen op te vangen hoe deze gezamenlijke vieringen gaan. Er
zijn signalen dat het zeer gewaardeerd wordt. Een volle kerk,
samen zingen en bij de koffie ontmoet je nog eens iemand
anders. Dat predikanten uitleg en toelichting geven bij de
liturgie en de keuzes die gemaakt worden, wordt ook
gewaardeerd. En tegelijk klinkt de vraag of het nodig is dat
twee predikanten aanwezig moeten zijn in één dienst. Er zijn
evengoed signalen dat mensen niet in de andere kerk komen of
deze gezamenlijke diensten niet bezoeken.

Het idee is om de gezamenlijke diensten voort te zetten tot aan
de zomertijd (juni/juli) en dan nog eens te kijken naar wat er is
opgevangen en hoe het verloopt. Het is goed om het even de
tijd te geven. Overigens: op 14 mei willen we een
gemeenteavond houden om ook uw/jouw ideeén en indrukken
te horen.

Inclusiviteit/diversiteit

Er zijn drie avonden geweest waar in totaal zo’n 80 personen
aan hebben deelgenomen. Een heel lastig thema waarover al
veel is gediscussieerd, maar uiteindelijk gebeurt het in de
praktijk. Hoe gaan we met onze verschillen om? Hoe
voorkomen we dat mensen beschadigd raken? Hoe geven we
ruimte aan de verschillende geloofsbelevingen en hoe geven
we dat dan vorm? Ons eigen zicht op welk effect de dingen die
we doen op een ander hebben, is soms wat troebel.

We hebben aan een verlangen gewerkt op dit thema. En we
hebben thema’s opgehaald waar nog aan gewerkt moet
worden. De regiegroep bereidt op basis hiervan een voorstel
voor om te bespreken op 14 mei. Let wel, dit onderwerp is niet
klaar met een afspraak op papier. Dit thema gaat over jou, over
u, over mij én over ‘ons’. Ook in eigen gemeente vraagt dit
onderwerp aandacht, dus nog los van het eventueel één
gemeente vormen.

Toekomstsperspectief

Op moment van schrijven zijn we als regiegroep bezig om een
paar mensen mee te laten denken over het
toekomstperspectief. Ook dit thema werd benoemd als
aandachtspunt. Hoe en wat deze groep gaat voorbereiden gaan
we met elkaar bepalen. Hier komen we op een later moment
op terug.

Tweede helft 2025

Zoals ook al eerder aangekondigd, in de tweede helft van dit
jaar zullen we met thema'’s als ‘financién’, ‘pastoraat’ en
‘organisatie’ aan de slag gaan. Ook op deze onderwerpen
hebben we nog het één en ander te bespreken en uit te zoeken
om tot een goed besluit te komen of we als één gemeente
verder kunnen en willen gaan.

Het proces duurt zo lang...

Er zijn diverse signalen opgevangen dat men vindt dat alles zo
traag verloopt. Vermoedelijk ligt hieraan ten grondslag dat een
groot deel van de gemeente het samen één gemeente worden
wel ziet zitten. Maar waar de één wel graag wat sneller wil, wil
de ander zorgvuldigheid. Waar de één het samengaan hoe dan
ook wel ziet zitten, daar heeft een ander nog vragen en twijfels.
Ook hier zijn dus uiteenlopende behoeften en verschillen.
Eigenlijk precies wat het thema ‘inclusiviteit’ omvat. Hoe gaan
we hiermee om? Moet de minderheid van hen die nog vragen
en twijfels hebben of zij die graag zorgvuldig te werk willen
gaan zich maar aanpassen of kunnen we een vorm vinden
waarin we ‘geven en ontvangen’, elkaar verdragen, ruimte
maken en het goede gesprek opzoeken?

Daar komt bij dat de inhoud van het gesprek over ‘de kerk’
gaat. Het gaat niet om overtuigd worden dat een samengaan
‘goed’, is maar het gesprek gaat over ‘hoe willen wij samen
kerk zijn’. Volgens ons zou iedereen, voor of tegen, twijfelaar of
overtuigd, hieraan deel kunnen nemen. Wachten duurt altijd
lang, meedoen zou wel eens interessant en voor de voortgang
heel goed kunnen zijn!

Alles op een rij

In januari is er een gezamenlijke kerkenraadsbijeenkomst
geweest over ‘inclusiviteit’, waarin de programma’s voor de
gehouden gemeenteavonden zijn uitgeprobeerd en
aangescherpt.

De regiegroep heeft een extra gesprek gevoerd met een selecte
groep uit de Hervormde gemeente.

Naast de drie gemeenteavonden over inclusiviteit zijn er



2 gesprekken geweest met de groep voor ‘Samen vieren’ en de
regiegroep heeft zelf 4 vergaderingen gehad.
Zoals u ongetwijfeld opgemerkt zult hebben, zitten we niet stil.
De komende periode gaan we verder met de genoemde
onderwerpen. Het is belangrijk dat de gemeenteleden van
beide kerken goed worden meegenomen in dit lopende proces.
Vergeet u/jij daarom niet alvast 14 mei in de agenda te zetten
voor een gezamenlijke gemeenteavond. Nadere informatie
hierover volgt op een later moment.
Namens de hele regiegroep,
Marinus Dunnewind en Gerko Warner

Veilige Gemeente PKN-Ommen
De Protestantse Kerk in V|
Nederland wil een veilige
kerk zijn; een plaats waar =
mensen in vrijheid en .V

vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven. Dat
betekent een gemeenschap zonder grensoverschrijdend
gedrag, intimidatie of dreiging. Bij een veilige kerk horen
vertrouwenspersonen. Mensen die er voor je zijn als je als
kerklid te maken denkt te hebben met grensoverschrijdend
gedrag, intimidatie of dreiging.

-
-
v
«

Wat doet een vertrouwenspersoon? Hij of zij staat voor je klaar
en luistert naar je verhaal, je vragen of je vermoedens. De
vertrouwenspersoon vult niet voor je in en heeft geen oordeel.
Het is geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of
advocaat. Het is een vrijwilliger waar je in vertrouwen mee kan
praten en die dat niet met anderen deelt. De
vertrouwenspersoon kan je wijzen op mogelijk te ondernemen
stappen en je daarin ondersteunen.

Als gemeentelid kun je, als je je onveilig in de kerk voelt,
rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon.
Als protestante kerken in de regio Ommen, Dedemsvaart,
Balkbrug/Oud-Avereest, Lemelerveld en Lemele hebben wij
gezamenlijk vertrouwenspersonen aangesteld. Als je iets wilt
bespreken, kan het zijn dat je dat graag doet met iemand in je
eigen gemeente. Het kan ook zijn dat je het fijner vindt om dat
te doen met een vertrouwenspersoon buiten de gemeente. Je
kiest zelf de vertrouwenspersoon die je het meest aanspreekt.
In onze regio zijn 4 vertrouwenspersonen beschikbaar. Zij
stellen zich hieronder aan ons voor:

Wieb van der Veen

Wieb van der Veen woont in Ommen.
Leeftijd 65 jaar. Lid Gereformeerde kerk
Ommen; in verleden Vrije Evangelische
Gemeente Den Haag. Is binnen de kerk
actief in de werkgroep inclusiviteit.
Achtergrond: huisarts Lemelerveld. Nog
deels werkzaam als huisarts, maar doe ook
steeds meer vrijwilligerswerk:
toezichthouder zwembad, judo trainer en
judo scheidsrechter.

Als vertrouwenspersoon wil ik een luisterend oor zijn ook al
heb ik geen antwoord; ik wil wel zoeken naar een weg, naar
antwoord of oplossing. Overigens vind ik het ook belangrijk dat
iemand de keuze heeft bij het zoeken naar een
vertrouwenspersoon.

B
® Protestantse

Joke Hulst

Mijn naam is Joke Hulst en ik woon sinds
2020 in Balkbrug. Amsterdam is mijn
geboorteplaats en daar heb ik tot mijn
twintigste levensjaar gewoond. Met mijn,
inmiddels overleden, echtgenoot waren we
eigenaar van twee brood- en
banketbakkerijen. In 1992 zijn wij verhuisd
naar Drenthe met onze zoon van twaalf
jaar. Ik heb diverse trainingen gevolgd op
het gebied van communicatie en mijn
ervaring mogen toepassen in mijn werk en privé.

lk ben gevraagd om vertrouwenspersoon te worden. Inmiddels
ben ik 68 jaar en heb geleerd dat luisteren, de ander horen,
draait om onverdeelde aandacht en oordelen los laten. Vanuit
oprechte nieuwsgierigheid treed ik mensen tegemoet. Ik denk
oprecht dat het belangrijk is om te praten over wat er is
gebeurd. Maar bovenal hoe de ander de gebeurtenis heeft
ervaren. Waar we werkelijk invloed op hebben, is ons eigen
gedrag en hoe wij hier mee om gaan.

Frank Hofman

woont in Dedemsvaart. In het dagelijks )
leven werk ik als docent op het Deltion
College in Zwolle. Ik geef Nederlands,
rekenen en burgerschap aan studenten van
de opleiding Verzorgende 1G. Naast mijn
docentschap ben ik vertrouwenspersoon
voor de studenten van het Deltion College.
Samen met een collega bied ik daar
ondersteuning bij persoonlijke vragen of
meldingen. In dit kader ben ik als
registervertrouwenspersoon aangesloten bij de Landelijke
Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Als vertrouwenspersoon bied ik graag een luisterend oor aan
mensen. Ik geloof in het belang van een veilige
geloofsgemeenschap waar iedereen zich gehoord en
gewaardeerd voelt. Met mijn kennis en ervaring wil ik
bijdragen aan een plek waar gemeenteleden hun verhaal in
vertrouwen kunnen delen.

Erik Meijer

Mijn naam is Erik Meijer en ik ben huisarts.
In mijn jonge jaren heb ik in verschillende
praktijken gewerkt, waaronder ook bijna

4 jaar in een ziekenhuis in Zuid Afrika.
Daarna heb ik in Lutten gedurende 30 jaar
een eigen huisartspraktijk gehad. Omdat ik
geen opvolger kon vinden, ben ik samen
met mijn assistenten en patiénten
overgegaan naar Slagharen. Hier werk ik nu
enkele dagen per week tot september
2025, waarna ik definitief ga stoppen als huisarts. Ik ben al
weer 20 jaar getrouwd met Gerda en we zijn ouders en
grootouders van een groot samengesteld gezin. Vanaf 2019
wonen we nu op een prachtig plekje in Dedemsvaart.

De rol van vertrouwenspersoon wil ik op mij nemen, omdat ik
vanuit mijn werk weet hoe om te gaan met moeilijke situaties
en vertrouwelijke informatie. Ook heb ik in de kerk in Lutten
mijn steentje bijgedragen in kerkenraad en als
kerkrentmeester.

Vertrouwd & Veilig in PKN-kerken Ommen

Binnen de kerken van de Hervormde gemeente en
Gereformeerde kerk in Ommen willen we op een goede en
respectvolle manier met elkaar omgaan. Of je nu leiding geeft
in het jeugdwerk, op bezoek gaat bij gemeenteleden of op een
andere manier betrokken bent in het kerkenwerk: jouw relatie



met gemeenteleden is altijd kwetsbaar. Daarom is het

belangrijk om je bewust te zijn van goede omgangsvormen.

Ik accepteer en respecteer de ander zoals deze is, en
discrimineer niet. ledereen hoort erbij binnen onze
kerkelijke gemeente.

Ik misbruik mijn positie niet ten opzichte van anderen.

Ik val niemand lastig en breng niemand schade toe.

Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

Ik gedraag me op een manier die niet seksueel getint kan
overkomen, of dat nu door aanraking, taalgebruik of
digitaal gedrag is.

Ik bescherm anderen tegen oneerlijk, respectloos of
ongelijkwaardig gedrag.

Zo zorgen we samen voor een veilige en respectvolle omgeving

voor iedereen in onze gemeente.

Help onze moestuin groeien (én geniet mee!)

Ben jij een liefhebber van moestuinieren, natuur en
gezelligheid? Sluit je aan bij de Collectieve Biologische
Moestuin Arrién! Samen verbouwen we biologische groenten,
bloemen en kruiden in biodiversiteit en delen we de oogst met
mensen die het nodig hebben.

Eind 2022 zijn we op uitnodiging van grondeigenaren André en
Sandra begonnen met het opzetten van een collectieve
biologische moestuin. Doelen zijn o0.a.:
Biologische groente telen voor eigen gebruik
Minimaal 20% van de oogst weggeven
Biologische bloemen kweken voor boeketten
Versterken van de biodiversiteit door inheemse
planten en streekeigen heg
Dankzij gulle giften en financiéle bijdragen van o.a. onze kerken
hebben we de tuin kunnen opzetten, gereedschap kunnen
aanschaffen en bewatering kunnen aanleggen.
Sommige leden blijken toch te weinig tijd te hebben, daarom
zoeken we versterking om onze tuinplannen verder mee uit te
bouwen. We leren door te doen en werken in sub groepjes aan
verschillende zaken die spelen in de tuin zoals bijvoorbeeld
bodemplan, verschillende teeltplannen en het weggeven van
een deel van de oogst.

Heb je zin om mee te doen of wil je eens vrijblijvend
kennismaken, stuur dan een mail naar André:
P a.goeree@assendorp.net of kijk op onze website:
www.moestuinarrien.nl
Wil je eerst nog wat meer informatie dan kun je ook contact
opnemen met ondergetekenden.

Namens de collectieve biologische moestuin Arrién,

Roel Vogelzang en Roel Timmerman

Interkerkelijk Missionair Punt in Pand25
Op enkele dagdelen in de week mogen
vrijwilligers van het Interkerkelijk
Missionair Team gebruik maken van
Pand25 (Brugstraat 25) om mensen te
ontvangen die toevallig langslopen, of
die regelmatig tijdens openingstijden binnenkomen. Er is
ruimte voor ontmoeting, een luisterend oor of een praatje. Ook
kunnen er christelijke boeken en tijdschriften worden geleend
en liggen er christelijke kaarten en cadeautjes die
meegenomen mogen worden tegen een vrije gift.
De openingstijden zijn:
Woensdagmiddag 13.30 - 15.30 uur
Zaterdagmiddag 13.30 - 15.30 uur
ledereen is van harte welkom!
Mocht u interesse hebben om als vrijwilliger of invaller mee te
draaien in het team, kom een keer langs of stuur een DX naar
Ommenpand25@hotmail.com. Alvast bedankt!

Interkerkelijk Missionair Team

17 april Paasviering in Oldenhaghen

Op deze middag is ds. Henry Dorgelo onze predikant. Verder

werkt mee het Regiokoor. ledereen is van harte uitgenodigd.

Na afloop is er een hapje en een drankje. Aanvang 14.30 uur.
De ouderen commissie

Hervormde gemeente

14 april Paasbakjes maken in Pand25
Op deze maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur is er weer
gelegenheid om samen paasbakjes te maken. U bent van harte
welkom. Het belooft weer een gezellige en actieve middag te
worden.
Voor materialen, groen en decoratie wordt gezorgd. Er staat
een voorbeeldstuk ter inspiratie. U mag natuurlijk ook zelf een
bakje of andere spullen meenemen.
Tussendoor is er tijd voor koffie, thee en iets lekkers.
Er staat een pot voor een vrijwillige bijdrage voor de onkosten.
U kunt zich opgeven bij Jennie Beniers:
We hopen u op deze middag te begroeten.

Pastoraal team Noord-West en Zuid-Oost

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij

Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan
de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

12-03 Kerk Diaconie Kerk. geb.
Ommen €42,90 €514,60 €43,00
Vinkenbuurt 25,95 29,45

Kerk Vinkenbuurt 30,40

16-03 Kerk Diaconie Kerk. geb.
Ommen € 126,60 €132,55 €102,55
Vinkenbuurt 26,15 30,55

Kerk Vinkenbuurt 30,30

23-03 Kerk Diaconie Kerk. geb.
Ommen €162,10 €244,53 €125,21
Vinkenbuurt 35,70 37,90

Kerk Vinkenbuurt 35,30

Giften

Voor de kerk

€ 10,00 via ds. J. Hoogstede

€ 20,00 via dhr. A. van der Vegt
€ 30,00 via mw. J. Beltman



Voor de bloemen
2x € 10,00 via mw. G. Companje-Hoffman

Voor de bloemen Vinkenbuurt
€ 15,00 via fam. Heusinkveld

Voor de H.V.D.
€ 10,00 via mw. A. Koezen
Hartelijk dank

Gereformeerde kerk

Vergaderingen
7 april Kerkenraad
7 april Wijkraden 1 en 2
9 april Kleine Kerkenraad
28 april Diaconie
28 april College van Kerkrentmeesters

Nieuwe ambtsdragers Gereformeerde kerk in Ommen en
Witharen

In verband met de bevestiging van ambtsdragers in Ommen en
Witharen worden onderstaande kandidaten vermeld. De Kleine
Kerkenraad stelt hen voor om te benoemen als ouderling,
diaken of contactpersoon.

Indien uiterlijk donderdag 1 mei a.s. geen wettige bezwaren
tegen deze benoemingen, schriftelijk en ondertekend, worden
ontvangen bij de scriba, zal de bevestiging D.V. plaatsvinden in
Ommen op zondag 4 mei en in Witharen op zondag 11 mei.

Nieuw

Ouderlingen:

Mw. C. Pasi (2¢ scriba)

Mw. M. van der Holst (scriba wijk 1)

Mw. H. Horsman (contactpersoon De Hoekstee)

Wijk 1:
Dhr. J. van der Linde
Mw. F. Slotman-Hoekman

Diaken:

Wijk 1:

Dhr. K.L. Brus

Dhr. E.A. Wermink

Mw. H. Groen-Fransen

Mw. B.G. Hoekman-van Lenthe

Contactpersonen:

Wijk 1:

Mw. A.J. Roskam-Ningbers
Mw. K.M. Willems

Mw. F. Heuver-Lambers
Mw. A.J. Exel

Verlengingen (met 1-4 jaar):

Ouderlingen:

Voorzitter wijk 2: dhr. H. van Dijk (verlengen met 1 jaar)

Ouderling Kerkrentmeester: mw. A. Pasjes-Vrielink,
(verlengen met 4 jaar)

Aftredende ambtsdragers en contactpersonen:
Ouderlingen:
Mw. E. Martens (2¢ scriba)

Wijk 1:

Dhr. H.J.H. Slotman

Mw. H. van Beesten-Nijkamp

Mw. F. Bos-Timmerman (scriba wijk 1)
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Wijk 2:

Dhr. G. Tent

Dhr. E. en mw. M. Hogenkamp
Mw. G. van Es

Diakenen:
Wijk 1:
Dhr. G. Wermink

Contactpersonen:

Wijk 1:

Mw. J. Vugteveen-Labordus
Dhr. H. Blikman

Mw. H. Lammerink-Boezelman

Wijk 2:
Dhr. E. en mw. G. van Lenthe
Mw. G. Wassens, (contactpersoon De Hoekstee)
Hetty de Lange-Schoppink, scriba
geref-scriba-kk@pkn-ommen.n

Beste gemeenteleden,
Toen ik werd gevraagd als voorzitter van de kerkenraad, werd
mij gezegd: ‘Je hoeft je niet het vuur uit je sloffen te lopen’. Die
gedachte heeft me vaak geholpen, want niemand hoeft in zijn
eentje de kerk te redden. Samen zijn we kerk. leder draagt zijn
steentje bij - van ouderlingen en diakenen tot jeugdwerkers en
contactpersonen. Wil jij ook iets betekenen? Laat het weten!
Vandaag wil ik graag aandacht vragen voor een specifieke
vacature: Preekvoorziener
Gerard Lennips zorgt al jaren voor het preekrooster en heeft
contact met alle (gast)predikanten. Hij stopt niet, maar zou
graag iemand naast zich hebben om dit samen te doen. Vind jij
het leuk om te plannen en af te stemmen? Dan is dit misschien
iets voor jou!
Samen vormen we de kerk. Hoe kun jij bijdragen? Wil je helpen
met het preekrooster of wellicht toch iets anders doen?
En mocht je je afvragen hoe het is om voorzitter te zijn: het is
mooi en waardevol om iets voor de kerk te doen. Dus kies
vooral iets wat bij je past en wat je met plezier doet. Want het
inzetten van je talent, ook dat is een manier van delen.

Gerko Warner

Gastdame/-heer gezocht!

Lijkt het je leuk om gastdame/-heer te willen zijn voor de

dienst? Hoe mooi is het om gemeenteleden en gasten bij

binnenkomst welkom te heten en te begroeten. Soms kan het

ook zijn dat je een informatieblaadje moet uitdelen.

Hoe meer gastdames/-heren er zijn hoe minder vaak je aan de

beurt bent. Je wordt ingedeeld in een rooster.

Voor eventuele informatie of aanmelden kun je terecht bij:
Hennie Wermink-Lamberink

Aleida Vedders-Santing

Algemeen (kerkelijke) berichten

Regionaal

6 en 13 april SOVO paas/krentenbrodenactie

Op deze dagen kunt u bij de in- en g -
uitgangen van de Gereformeerde kerk, de Sl v .o
Hervormde gemeente en gebouw Irene uw —
bestellingen noteren op de daarvoor
bestemde intekenlijsten. De opbrengst van de verkoop is
bestemd voor de bouw van het bejaardenhuis (u kunt de bouw
volgen in de SOVO-groep op de PKN app) en voor de
slachtoffers in Oekraine. De broden zijn op te halen op
donderdag 17 april van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 19 april

Stichting Ommen veor Oehraine



van 09.30 tot 12.00 uur in De Kern. Bent u niet in de
gelegenheid uw bestelling in de kerk te doen, bij onderstaande
personen kan dat telefonisch of per mail graag voor 14 april.
Johan Hofmeijer
Erna Martens

12 april Samenzangavond:

‘Zingen in het licht van Passie & Pasen’
Tijdstip: 20.00 uur

Muzikanten: Ad Huetink (orgel)
Locatie: Willem Hendrik Zwart Hal,
Grensweg 17 Lemelerveld

13 april Concert Kamerkoor Salland 80 jaar vrijheid!

Er is veel gaande in de wereld, op dit
moment. Veel mensen maken zich zorgen
over vrede en veiligheid in Europa en
daarbuiten. In deze roerige tijd is het
daarom fijn om 80 jaar bevrijding en vrede
te kunnen vieren! Kamerkoor Salland doet
dat natuurlijk met een concert. Op zondag
13 april om 15.00 uur zingt het koor in de
Willibrorduskerk in Vilsteren werken van
o.a. Jenkins, Vasks en Pederson. Er zal veel
in het Nederlands worden gezongen en het
prachtig in het Nederlands vertaalde ‘Ode aan de lucht’ - een
gedicht van Pablo Neruda - vormt een hoogtepunt van dit
concert. Laat u meevoeren door hoopvolle teksten en
prachtige muziek en weet u van harte welkom!

Na afloop is er een nazit in het Landgoedcentrum.

Er zijn kosten aan verbonden, kaarten verkrijgbaar aan de kerk
en via www.kamerkoorsalland.nl onder het kopje Nieuws.

30 april Onthulling gedenkteken Joods Ommen

Stichting Herdenking Joods Ommen (SHJO) brengt op
verschillende manieren de Joodse geschiedenis onder de
aandacht. Door de door de stichting georganiseerde
activiteiten weten we dat er binnen de Ommer samenleving
een breed draagvlak is om het Joodse leven te herdenken.
Daarbij werden we gesteund door alle kerken, verschillende
maatschappelijke organisatie en heel veel inwoners van
Ommen.

Met de afbraak van de synagoge verdween belangrijk Joods
erfgoed uit Ommen. Binnenkort wordt er daarom een
gedenkteken geplaatst op de plek dat eens het hart van het
Joodse leven vormde. In het gedenkteken komen de functies
van herinnering, uitleg en bezinning samen. De onthulling van
het monument is woensdag 30 april om 11.00 uur op het plein
Varsenerpoort en u bent van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn.

Voorstelling wortel van Gras (er zijn nog enkele kaarten
beschikbaar). Op woensdag 9 april organiseert de stichting ook
de indrukwekkende voorstelling De Wortel van Gras met o.a.
verteller Lion Tokkie. De voorstelling neemt het publiek mee op
een emotionele reis door de geschiedenis van de Joodse
werkkampen, zoals het werkkamp Arrién bij Ommen. Het is
een vernieuwde versie van de voorstelling, die u zowel
emotioneel zal raken als aan het denken zal zetten over de
gevaren van Jodenhaat, antisemitisme en ontkenning van de
Holocaust. De voorstelling vindt plaats in Theater Carrousel.
Aanvang 20.00u (zaal open vanaf 19.30u) Kaarten kunnen
worden aangeschaft via www.theatercarrousel.nl. Er zijn
kosten aan verbonden.

Kest Jelsma, Wim Neevel en Gerko Warner (SHJO)

Nagenieten van een prachtig jubileumconcert!

Wat een fantastische avond was het! Het

jubileumconcert ter gelegenheid van het

10-jarig bestaan van Kinderkoor Een Vrolijk -
Geluid was een enorm succes en dat hebben ‘;;
we samen met ouders, opa’s, oma’s en andere ®
belangstellenden mogen vieren in theater

De Carrousel.

Een speciale dank aan de kinderen voor hun geweldige
optreden, en aan iedereen die zowel op de avond zelf als in de
afgelopen jaren heeft bijgedragen aan het succes van het koor.
Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest! Daarnaast willen
we PaKaN! bedanken voor de prachtige bloemen en voor de
steun in al die jaren. Ook werden we door de ouders en
kinderen van het koor verrast met een mooi presentje dat
ervoor zorgt dat we het kinderkoor niet meer gaan vergeten.
Het muzikale duo Arjan en Wilco zorgden ook voor een
geweldig afscheidscadeau. Wij hadden ons geen feestelijker
einde van 10 jaar kinderkoor kunnen bedenken, onze dank is
dan ook groot.
Hoewel de huidige leiding stopt, gaat het koor verder met
nieuwe leiding. We hopen op nog vele mooie jaren voor dit
geweldige kinderkoor en wensen de nieuwe leiding veel succes.
Carolien, Nicole, Lieuwke, Trudy, Anita en Marjan

Gebedspunten

Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor
te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg |k (Jezus) jullie: vraag
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten

e Laten we God danken voor Zijn liefde en genade voor
ons en bidden dat we daardoor zelf ook de ander niet
zullen (ver)oordelen.

Laten we bidden dat we onze zorgen, verdriet, ziekte
en pijn in Gods handen zullen leggen in het
vertrouwen dat Hij ons draagt, vasthoudt en opvangt
als we dreigen te vallen.

Laten we bidden voor mensen die het leven niet meer
zien zitten. Dat ze de juiste hulp zullen krijgen, Gods
nabijheid zullen mogen ervaren en kracht van God
zullen ontvangen om het leven weer aan te kunnen.
Laten we bidden om Gods zegen en leiding voor de
Paaswake die de jongeren in de gemeente in de nacht
voor Pasen samen hopen te beleven. Dat ze door alle
activiteiten heen geraakt mogen worden door het
Paasevangelie.

¢

¢

¢



Laten we God danken voor onze predikanten en
jongerenwerker die zich met enthousiasme en
toewijding inzetten voor onze gemeentes.

o Laten we bidden voor alle vervolgde christenen
wereldwijd. Dat er een eind mag komen aan de
vervolging en de vervolgers de liefde van Jezus zullen
leren kennen en Hem aannemen als Verlosser.

v Laten we God danken voor de inzet van alle

vrijwilligers die actief zijn in de beamerteams,

waardoor de diensten ook online gevolgd kunnen
worden door mensen die daardoor verbonden kunnen
blijven met de gemeente.

¢

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres:
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen
naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 18 april.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 8 april voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via e-mail:
Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
463928
P kerkvensters@pkn-ommen.nl
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij
in te korten.
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Codrdinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 — 20.00 uur & 463928

IBAN Banknummers
Hervormde gemeente
Kerk

Diaconie

Kerkblad Kerkvensters

: NL54 RABO 0373 7266 00
: NL41 RABO 0373 7386 68
: NL26 RABO 0373 7266 19

Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm.
De Kern

:NL21 RABO 0348 9043 12
: NL78 RABO 0348 9003 76
Diaconie :NL77 RABO 0348 9043 71
Diaconie o.v.v. ACD :NL77 RABO 0348 9043 71
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Gezamenlijke nummers
PaKaN!
ZWO-commissie

: NL76 RABO 0348 9050 68
: NL49 RABO 0348 9044 87

Geven kan ook via de kerkapp PKN Ommen:
Met de QR code kom je direct bij het geven
gedeelte van de kerkapp

Website
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl

D4 info@pkn-ommen.nl
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Hervormde gemeente

Kerkenraad
Praeses: Dhr. M. Dunnewind
Scriba: Mw. G. Westerhof

< herv-scriba@pkn-ommen.nl
Hervormde Diaconie
Commissie bijstand 75: 06-23013152
D4 herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Kerkstraat 5 7731 CX Ommen 451338
Dhr. H. Kortman
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur

D4 kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
< herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman

D4 herv-kerk2 @pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg
Mw. B. Bijl-Goor
vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Interkerkelijk Missionair Punt Pand25

Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen
Openingstijden:

Woensdag 13.30-15.30 uur

Zaterdag 13.30-15.30 uur

Reserveren: D<lherv-reserveren@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00

Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde
kerk.

Gereformeerde kerk

Kerkenraad
Praeses: Dhr. G. Warner
15 Scriba:  Mw. H. de Lange-Schoppink

D4 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:

- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern

- < ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen

< dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:

451206

Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur
Zaterdag: 09.30-11.00 uur

Kerkdiensten Witharen
Adres: Balkerweg 56, 7738 CP Witharen



Collectebonnen

Verkoop via de bank:

Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00

Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00

Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00

De collectebonnen kunnen ook in de Hervormde kerk worden
gebruikt.

Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

Gereformeerd kerk- en zalencentrum

De Kern is een gastvrij zalencentrum met een ruim
aanbod aan zalen voor diverse doeleinden.

Tevens kunnen wij uw lunch, koffietafel en buffet verzorgen.

Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u
contact opnemen.

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
0529-451206
D4 dekern@pkn-ommen.nl
Telefonisch alleen bereikbaar tijdens openingstijden van
De Kern. Per mail en app kunt u altijd uw bericht
achterlaten.
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Lied: Zolang wij ademhalen

Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.

Het donker kan verbleken

door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!

God, laat het nooit ontbreken

aan hemelhoog gezang,

waarvan de wijs ons tekent

dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven

om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Het lied is te beluisteren via:
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-zolang-wij-
ademhalen/
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